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Ik zag een kale met een tattoo en een hele dikke buik. 
En zijn vrouw een dikke kont en een verschrikkelijke pruik.  
En dat beeld dat ik toen zag dat raak ik maar niet kwijt.  
In hun handen hadden ze beide een blikje cola light.  
 
Dè minde nie – jawel, jawel (4 maal)  
 
Op een avond moest ik pissen en dat heb ik toen gedaan.  
Ben toen in mijn pure onschuld naast een regenpijp gaan staan.  
Het regende, het kletterde, ja dat is werkelijk waar.  
Want na twee uren, dacht ik ben nog steeds niet klaar.   
 
Dè minde nie – jawel, jawel (4 maal) 
 
Ik gin een keertje stappen, zag ik een vrouwtje staan.  
Het was een hele schone, met een heel kort rokske aan.  
Ik zag haar wel zitten, zij vond mij ook te gek.  
Maar toen ik begon te voelen, ging ik vreselijk op mijn bek.  
 
Dè minde nie – jawel, jawel (4 maal) 
 
Vorige week ben ik gaan duiken van en hele hoge brug.  
Om te stoefen, nog een zware zak op mijn rug.  
Achteraf gebruik pillen, GHB wat bier en brood.  
En zie me hier nu zitten, ik ben steeds niet dood.  
 
Dè minde nie – jawel, jawel (4 maal) enz.   


